
Brief aan grootouders 
 
Dag Mémé en Pépé, 
 
Ik wil jullie even een bericht sturen om wat dingen te vertellen. 
Iets waar de dichtste familie al meer over weet, maar iets wat voor jullie zeker ook 
belangrijk is. 
  
Sinds vorig jaar ga ik regelmatig bij een psycholoog, maar bij iemand die specifiek werkt 
rond gender en seksualiteit. In mijn geval gaat het dan vooral over het thema gender. 
Bij deze, wil ik je laten weten dat ik transgender ben en dat er dus binnenkort en in de 
komende jaren van alles zal veranderen. 
Dit was voor mij al verschillende jaren duidelijk, maar enkel recent heb ik beseft dat ik hier 
voor mijn eigen welzijn werk van moet maken. 
 
Ik begrijp zeker dat er misschien veel vragen zijn, dus als je meer info wilt, kan je dit zeker 
rechtstreeks bij mij vinden of deze site bezoeken: [https://transgenderinfo.be/]. 
Ik heb ook een doorverwijsbrief, opgesteld door de psycholoog, met meer info over 
mijn persoonlijke ervaringen alsook een diagnose. Deze kan je vinden in bijlage. 
 
Uiteindelijk zal ik dan ook van naam veranderen, waarvoor ik X heb gekozen. 
Hiermee zal ik dan papa's initialen hebben, een beetje als eerbetoon. 
Daardoor zal ik uiteindelijk ook van e-mail veranderen, dus als je hierop wilt reageren, kan 
dat best via x.y@hotmail.com 
 
Enorm veel bedankt voor het begrip en vriendelijke groeten, 
X 

https://transgenderinfo.be/

